‘De kerk is een levend
iets, ontdekte ik! Dit is

meer kerk dan de kerk
voor mij ooit is

Parenting course

In het afgelopen jaar hebben we een
“parenting course” opgezet. Dit is een
cursus, vanuit Alpha, waarin ouders met
elkaar in gesprek gaan over de invulling van
de opvoeding van je kinderen (0-10 jaar). Dit
hebben we gedaan met een groep van zes
stellen; een diverse groep. Verschillende
mensen gaven aan community te zoeken,
juist ook op het gebied van opvoeden. Het
was erg mooi om zo met elkaar in gesprek te
zijn, en de cursus was ook een mooie manier
om de relaties met vrienden te verdiepen en
mensen weer beter te leren kennen. Veel
van hen gingen in augustus mee met het
Proefl kampeerweekend. Gaaf hoe we zo
mogen verbinden en nieuwe mensen weer
mogen verwelkomen in onze community.
Komend seizoen gaan we verder met elkaar
optrekken, o.a. door samen in gesprek te
blijven over opvoeden.

Alpha-cursus

Voor de zomer hebben we een Alpha-cursus
georganiseerd, samen met VIND (community
aan de overkant van de Maas). Vooraf leek
het ons leuk om dit met een klein groepje
eens te proberen in ons huis. Maar de
aanmeldingen bleven binnenstromen... en
het werd spannend of het Gberhaupt wel in
ons huis zou gaan passen. Het werd gezellig
druk en knus, met een groep van negen
deelnemers en vier gespreksleiders! In de
laatste week voor de start kregen we nog
een belletje van een jonge vrouw. Zij had de
flyer gevonden die we hadden neergelegd in
de supermarkt. Ze vertelde dat God zich de
twee weken ervoor opeens op allerlei
manieren aan haar liet zien, en zij het gevoel
had naar die supermarkt toe te zijn geleid. Zo
kwam ook zij bij de Alpha terecht en is ze de
laatste maanden veel aan het leren over
God. Tijdens de cursus noemde ze zelfs dat
ze erover nadacht om zich te laten dopen!
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Onderweg om geveltuintjes aanve/leggen
samen met buurtgenoot Frank.

geweest.’

Ook bij andere deelnemers zien we dat
ineens de ogen open gaan. Gaaf om zo een
groep mensen te helpen met hun
zoektochten naar God.

Eén van de deelnemers, Inge van der Vlis, een
kunstenares, maakte de Collage, "Tafel van
Verbinding" (zie afbeelding) naar aanleiding
van de Alpha-cursus en schreef het volgende:
‘Dankbaar ben ik jegens Frederik en Eline,
voor hun gastvrijheid, hun openheid, hun
liefdevolle aandacht tijdens de Alpha-cursus,
en de heerlijke maaltijd erna met kookkunsten
van Stefan, in hun eigen huis. Aanvankelijk wat
zenuwen en scepsis, wat moet ik nu met
geloof.. Ik ben toch gegaan. De bijeenkomsten
waren heel boeiend en intens. Wat mij trof, was
dat de ‘feiders’ zichzelf ook kwetsbaar
opstelden. Veel vragen aan ons, maar wij 00k
aan hen. Een persoonlijk getuigenis van Eline
maakte veel indruk. Maar ook de anderen
waren open over hun eigen kwetsbaarheden.
Geen werving, geen oordeel. Wel een
luisterend oor, waarin ik liefde en ruimte
ervaarde, dat je er mag zijn, hoe en wie je ook
bent. Deze gelijkwaardige houding maakte het
voor mij fijn, boeiend en interessant, en was
ook leerzaam. Ik voelde na lange tijd voor 't
eerst weer verbinding met andere mensen, en
allerlei  nevenactiviteiten  versterkten  dat
gevoel.Met Proef! naar de garage-sale in Heer,
samen EK voetbal kijken, etc. De Alpha-cursus
was geen reis zoals ik had verwacht, maar een
reis naar ons eigen innerlijk. Ik heb er geen
woorden voor. In mijn jeugd zat ik jaren in de
kerk, ik begreep er niet zo veel van. Bijj Alpha
leerde ik dingen die ik nog niet wist. De kerk is
een levend iets, ontdekte ik! Dit is meer kerk
dan de kerk voor mij ooit is geweest. Het is de
inspiratie van de Liefde van Jezus, waardoor
deze mensen die Liefde kunnen doorgeven. De
maaltijd erna, de ontspanning, de viuchtige
grappen en luchtige humor, de uitbundigheid
soms, waren een goed conftrast met de
serieuze diepte van de vroege morgen. De
gezellige maaltijd erna, de gesprekken,
inspireerde mij tot het maken van deze
Collage.”

Opening Groene Poort Oost

Sinds een paar jaar is Frederik betrokken als
bestuurslid bij een burgerinitiatief om een
buurtpark op te zetten in onze wijk. In de
afgelopen jaren werden twee vervallen
voetbalvelden omgebouwd tot park met
plukbos, speelveld en nog veel meer. In mei
was dan eindelijk de grote opening van het
park de Groene Poort Oost. Het park werd
geopend door de burgermeester en er
kwamen zo’n 300 mensen uit de buurt op af.
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https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgemeentemaastricht%2Fposts%2F339682361521084
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Trix en Edward Landman laten
kenuismaken met hetbourgondische
zuiden - viaai!

Collage - Tafel van Verbinding,
Inge vd Vlis.juni 2024. N.a.v. de Alpha
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Geveltuin acties

De afgelopen jaren zijn we af en toe
bezig geweest om geveltuintjes aan te
leggen in de buurt. Sinds het
afgelopen voorjaar hebben we in
samenwerking met de gemeente
besloten elke maand een middag
geveltuintjes aan te leggen. Vanuit de
gemeente krijgen we gratis plantjes en
potgrond. We bellen aan bij mensen
en vragen of ze die middag nog een
gratis geveltuin willen. Dit levert zoveel
leuke en enthousiaste reacties op. En
zo hebben we al tientallen tuintjes
mogen aanleggen en honderden
tegels mogen veranderen in groen.
We zijn ook dankbaar voor Frank, een
jonge buurtbewoner, die enthousiast
mededrager van dit project is
geworden en veel verstand van
planties heeft. Mooi om zo ook de
buurt op een praktische en zichtbare
manier tot zegen te mogen zijn. Het is
zelfs op RTV Maastricht langs
gekomen en het item is hier terug te
zien: www.tinyurl.com/RTVmaastricht

Proef! de Bijbel

Vanuit de Alpha-cursus zijn er nu een
aantal deelnemers die meedoen met
de Bijbelstudie. Super leuk dat deze
groep, die oprecht zoekt, verder groeit.
En dat we komend jaar weer samen
de diepte van de Bijbel in mogen
duiken. Willen jullie meebidden voor
hun proces?

Ontmoetingswinkel Leger des Heils
In de Ontmoetingswinkel heeft Eline
samen met een paar vrijwilligers in het
voorjaar de creaclub nieuw leven
ingeblazen. Met een klein clubje
deelnemers zijn we v66r openingstijd
van de winkel aan het mozaieken

‘Proef! En zie dat de Heere goed is!’

Psalm 34: 9

geslagen. Meteen gaf dat al zo'n
goede sfeer: tijdens het creatief bezig
zijn is er weer op een hele andere
manier ruimte om samen in gesprek
te zijn. Een mooi groepje vrouwen (en
af en toe een enthousiaste man) die
lief en leed delen én samen lekker
bezig zijn. Inmiddels zijn er ook wat
andere, nieuwe dames aangehaakt.
Zij gaven aan veel alleen te zijn en
invulling van hun tijd te zoeken. Ze
worden warm opgenomen in de groep
en het doet hen zichtbaar goed om
lekker bezig te zijn en onder de
mensen te komen!

Ondersteuning vanuit Holland

Eén van de grootste uitdagingen
binnen Proef! was dat het enkel rustte
op ons gezin. Dat maakt het project
ook direct heel kwetsbaar. We zijn
dan ook heel erg blij dat Trix en
Edward Landman met hun gezin in
augustus naar onze wijk zijn verhuisd
om Proefl te versterken! Zo fijn dat
een extra gezin invulling wil geven
aan onze missie om mensen met
elkaar, de natuur en met God te
verbinden. Willen jullie hun transitie
ook meenemen in gebed. We zoeken
naast hen nog singles of een ander
gezin die Proefl willen komen
versterken. Dus voel je nog steeds
geroepen of kijk met ons rond!

Frederik en Eline Boersema werken
als zelfstandigen bij Nederland Zoekt.
Hun passie is om hun leven en in die
context ook het Evangelie te delen in

Maastricht. Ze werken hierin samen

met European Christian Mission

(ECM). Frederik en Eline zijn voor hun

werk afhankelijk van ondersteuning en

giften. Dit is mogelijk via 'Fonds Proef!
-Maastricht’ bij stichting ECM
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